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VYroom aandenken aan de Heer

JOZEF PEELMAN
BURGEMEESTER

weduwnaar van Mevrouw

Odile De Martelaer
en van Mevrouw Agnes Van den Broeck

geboren te Uitbergen op 4 februari 1895 en er
zacht in de Heer ontslapen op 7 mei 1976.
Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken,
en de Pauselijke Zegen.
Gewezen adjunct-dijkgraaf van polder «Het Leeg-
goed» - Erelid v/d fanfare «5t. Pietersvrienden»
Gewezen voorzitter van de Kerkfabriek - Voor-
zitter van de Boerengilde - Lid van de bond der
gepensioneerden — Gemeenteraadslid van 12
februari 1953 tot 2 juni 1961 —  Schepen van
Uitbergen van 3 juni 1961 tot 31 december 1970
Burgemeester van Uitbergen wvan 1 januari 1971
tot 7 mei 1976,

=

God gaf hem wijsheid en voorzichtigheid, en
ean hart zo ruim als de vlakte aan de oevers van
de zee. (Ps)

Tientallen jaren heeft hij ze - gemeente,
kerkfabriek, gilden, verenigingen en bonden ge-
leid of helpen leiden. In wel overwogen woor-
den kwam zijn gedacht naar voren. Zijn totale
inzet en inspanning was voor het welzijn van allen,
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Steeds had hij voor ogen het goede, ja het
beste te bereiken, waar iedereen wel mee was
zonder iemand te kwetsen of te benadelen.

Moge deze duurbare overledene voor zijn
schone deugden die zijn kristelijk leven beziel-
den, de woorden en de uitnodiging van de Heer
ontvangen : «trouwe dienaar, gij zijt getrouw ga-
weest in de zaken en zorgen die ik u toever-
trouwd heb nu zal ik u over grotere aanstellen,
treed binnen in de vreugde van de Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
eerste zorg en laatste trots; tot in mijn hoge
ouderdom mocht ik uw genegenheid en steun
ondervinden, daarvoor hartelijk dank.

Beste mensen van Uitbergen en Donk, ik
deed wat ik kon opdat gij het goed zoudt hebben
inonsinnig verbonden dorp;ikdank U voor uw
begrip en medewerking. Moge die eensgezindheid
onder U blijven heersen.

Blijft mij gedenken in uw gebed,

Dat hij ruste in vrede bij de Heer !

De families PEELMAN, PIETERS,
DE MARTELAER en VAN DEN BROECK,

danken U oprecht voor de blijken
van innige deelneming bij het overlijden
van hun dierbaar familielid.

Begralenisond. Roels-Rombaut, Margote, 71
Wichelen, Tel. 052] 42 3092









