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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL VAN

ALFRED PELEMAN

Echtgenoot van

Celestina Margareta OTTERMANS

geboren te Grembergen den 12 December 1888
en overleden te Dendermonde den 19 October 1941.
Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid der confrerie van den H. Rochus en van de
Boerengilde.
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De zielen der gerechtigen zijn in Gods handen
en de smart van den dood zal hen niet treffen.
Hun hoop is vol onsterfelijkheid, want God heeft
hen beproefd en Hij heeft hen waardig bevonden
om met Hem te zijn. ) Wijsh. LI, 1-5

.0 Heer, neig uw oor tot onze gebeden, waar wij
uwe barmhartigheid voor smeeken, dat QGij de ziel
van uw dienaar, dien Gij vit deze wereld hebt doen
verhuizen in de plaats van vrede en licht zoudt
stellen en deelgenoot uwer heiligen zoudt maken

A Misgebed

De dopod is de verlossing van vele ellenden, ja
zelfs is hij een schat voor degenen, die godvruch-
tig geleefd hebben. : H. Aug.

De vruchten van zijn christelijke naastenliefde
zullen hem volgen voor Gods ftroon en een vrij-
geleide zijn voor de hemelsche zaligheid.

Duurbare echtgenoote en kinderen, ik dank u
voor al uwe goede zorgen mij binst mijn ziekte
verleend; bid voor mij, zooals ik voor u zal bidden
bij onzen hemelschen Vader, opdat wij allen eens
voor eeuwig vereenigd mogen zijn in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,
300 d. a.
R. L. P.
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