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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

.i.

BID VOOR DE ZIEL VAN
FRANS PELEMAN

echtgenoot van

felina Celestina DE CASPER

geboren te Grembergen den 16 November 1888
en aldaar godvruchtig overleden den 31 Mei 1041
Voorzien van de H H. Sacramenten.

Lid van het genootschap van den H. Rochus
en van den Boerenbond.

Het leven van den mensch is van korten duur
en vervuld met ellenden en tegengaans. God in
zijne oneindige wijsheid heeft het zoo geschikt, op-
dat wij zouden indachtig blijven dat de wereld een
ballingschap is en ons leven een doortocht, maar
dat ons waar Vaderland de Hemel is.

Ep. ad Thess.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man,
bezield met een sterk geloof, waarnaar hij zijn le-
ven schikte. Hij was een voorbeeldig echigenoot,
een zorgvolle vader, die er zijn genoegen in vond
te werken voor zijn huisgezin

Wat zou het den mensch baten gansch de wereld
te winnen, indien hij zijn ziel moet verliezen.

Math. XVI 16

Duurbare echtgenoote, ik dank u voor uw lief-
devolle zorg; lieve kinderen, vergeet nooit hoe ik
dag en nacht voor u gewerkt heb, draagt nu heel
uw liefde over op uwe goede moeder, luistert al-
tijd naar haar wijze raadgevingen en betrouwt im-
mer op de goddei]ijke Voorzienigheid, opdat ze u

op den goeden weg beware. Blijft mij steeds in
uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

R. L. P

Teilelr T Wasmstiran Kactar Crrambarssty






