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De ouderdom, bermkt op denweg der rechtvaar-
-digheid, is eene kroon van waardigheid. - Spr,

Bid voor de ziel van: zafrger

Petrus Jan PELEMAN

weduwenaar van

Maria Theresia De Schutter

gebarm te Sint-Amands den 16 Mei 1848
aidaar gadumchf:g overleden den8 Maart 1937

va:ﬁtzrht bom: ve ’h‘ﬁa Sacramenten der Stervenden

o tid —

|-_'
K

Zoekt wat in den hemel is, waar Christus is,
zittende aan Gods rechterhand, Stelt uwe zinnen
op wat in den hemel, niet wat op aarde is ! Want
gestorven zijt ge, en uw leven is met Christus ver-

- borgen in God. Wanneer Christus, uw leven, zal

verschenen zijn, dan ook zult gij met hem verschl_]- ol

~nen mheérlukhmd Koloss, I, ©
. Dewet der waarheid was in zijnen mond, g{me-
s B ang&rechtighmd wierd op zijne lippen gew}nden
. in vrede en réchtvaardizheid heeft hij gew.g.ndgld
-en velen heeft hij van de ongerechiigheid, verwa-- :
derd. e Paral XX EX S
- Niets wat sterfelijk is, is duurzaam, al hetge—
- luk dezer wereld verdwijnt, op hetaogenbhkdat
wij denken er van te genieten. H. Hier
Mijnzoon, bemin Jezus, en kies hét voor vriend
‘want als alﬂa anderen u zullen verlaten, zal hij u
niet vergeten. Bliji bij jezus voor leven en dood.
~Nertrouw uop dezen getrvuwen vriend, hij alleen
- zalubiblijven. 5 Navolg.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde 300d.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil “300d.af.







