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Geloofd zij Jexus Christus.
rhof
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EDMOND SPANHOVEN
echtgenoot van Mevrouw

Coleta De Kock

geboren te Aalar, de 13 mei 1902 en godvrue
tig overleden te Welle de 26 november 1959,

gesterkt door de H.H. Sakramenten
der stervendeun.

— } —

Wij hebben rondom ons gezien en geen hulp-
middelen gevonden ; wij hebben gezucht en
niemand kon ons helpen... Wij hebben U. o
Heer, verlenging zijner dagen gevrasgd. en Gij
hebt ze verlengd in de ecuwen der eeuwen.

Is. XXVI . Ps XX

Hij heeft de lagten zijner ziekte met verdul.
digheid en overgeving san Gods H. Wil verdra.
gen. overtuipd dat wij met Christus moeten
lijden om later eeng met Hem verheerlijkt te
worden.

Mijn trouwe echtgennte, wij hebben samen een
plichtval leven geleid, elkander gesteund en
grholpen. Ik dank u om uw opofferende liefde,
gij waart mij een ware beschermengel in mijn
laatste levensmaanden. God zal u daarvoor zijn
hongste loon niet onthouden. Vaartwel,

En gij. mijn kinderen en kleinkind., hewaart
het breld van uw vader steeds voor u. dan zult
gl elkaar zo lief hebben als hij u heeft lief.
gehad. door uw gorde moeder te strunen en
te eren zult gij zijn hoogsxtie wens volbrengen.

Goede schoonmoeder en familie, gedenkt mij
steeds in uw gebeden.

laken be

Mevrouw Edmond Spanhoven-De Kock,
zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Julien Lippens-
Spanhoven en kind Linda,

Mijnheer jozef Spanhoven,
zijn kinderen en kleinkind,

Mevrouw Wed. De Kock-Van Holsbeeck,
zijn schoonmoeder,

De familiéen Spanhoven, De Kock, Van
Den Abeele en Van Holsbeeck,

BEDANKEN.

Uitg. De Troy, Welle




