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Ik ben de verrijzenis en het leven.

In de vrede van Kristus ruste de ziel

van de Heer

Alfons HANSELAER

echtgenoot van Mevr. Hortense De Vos

geboren te Uitbergen op 25 juni 1893 en aldaar
godvruchtig overleden op 10 augustus 1978.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gewezen gemeenferaadslid en bestuurslid van C.0.0.
Uitbergen. - Oud-strijder 1914-1918. - Ridder in de
Leopoldsorde met gulden streep. - Herinneringsmeda-
lie en overwinningsmedalie. - Erelid der Muziekmaat-
schappij Sint Pietersvrienden Uitbergen.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Lid van verschillende genootschappen,

Heden gedenken wij een moedig en offer-
vaardig man die in gans zijn lange leven geen rust
kende. Reeds in de eerste wereldoorlog was
hij actief en bekommerd voor de soldaten en hun
families. Daarna had hij de zorg en kemmer voor
een talrijk gezin dat hij de wegen leerde kennen
om begrip voor God en hun evenmensen bij te
brengen.

En de vele jaren dat hij kon uitrusten na zijn
arbeidszaam leven, was zijn bezigheid nog dage-
lijks blijgezind de kinderen en kleinkinderen te
helpen en daar bij te springen met zijn helpende
dienst
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Onze dierbare overledene is van ons heenge-
gaan als een sterke, onvermoeide werker, Dat
was hij voor zijn evenmens, voor zijn gezin en
ook voor God die hij steeds wist te dienen. Tot
de laatste maanden zou men Fons niet gemist
hebben in de zondagsmis.

Beminde echtgenote, vol geestdrift waren
we reeds om toekomende jaar onze diamanten
bruiloft te vieren, De Heer heeft er anders over
geschike, Laat ons Hem danken voor ons zélang
gelukkig samenzijn.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank aan u

allen voor de grote genegenheid die ik van u
mocht ondervinden.

Beste familieleden en vrienden, dank voor
uw vriendschap en gedenk mij ook allen in uw
zondagsmis, j

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

De families HANSELAER,
DE YOS, YAN PETEGHEM,
BAEYENS en YAN HOECKE,

dizp getroiffen door de blijken
van medevoelen hun betoond
in hun rouw, danken U oprecht.
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