Irma Marie Hanselaer

Geboren op 19-12-1894 te Uitbergen
Overleden op 17-08-1960 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Bid VOOor {Il'. zielerust van Mevrouw

Irma Melanie Hanselaer

echtgenocte van Mijnheer

Henri Poecksx
geboren te Ultbergen, de 19 de~ember 1894 en aldacr god-
vruchtlg overleden, de 17 augustus 1940, na in de stichten-
ste gevoelens de HH. Sacramenten te hebben ontvangen.
Zl) was voorbeeldlg lid van de bond en van de confrerle
van het H. Hart.

Wie verlangt er nlet oud le worden en hoevelen wor-
den er teleurgesteld. Hoevelen vergeten dat onze dagen
geteld ziin en wellicht veel korter in Gods' berekeningen
dan in de onze. Wie kent er Gods gehelmen ¥ Hij allean
weet wat er best is voor onze ziel, want al het overige op
de carde vlucht weg voor onsoog en brengt niets anders
dan nadelen voor onze ziel.

Gelukkig de mens, die zoals deze goede vrouw, het le-
ven ernstlg, maar vreugdevol opneemt onder Goda' wake.

Deze afgestorvens was sen deugdzaam mens vol ap-
offering voor haar familie, vol ijver veor haar werk. Ta
vroeg in onze berekening is zii heengegoan, maar God
weet best waorom Hij ze zo vroeg heeft geroepen.

elk zal hun toevlucht zijn gedurende hun leven en
bijzonder In het uur van hunnen doods, Die belofte wvan
het H. Hart, die zi] diep vereerde, werd voor haar vervuld.

Immers het kalm en en gelaten heengaan van onze dier-
bare afgestorvene trof degenen dle haar bijstonden en
spontacn ontstond het gedacht =Zo zou ik ook willen ster-
ven*. Haar zachte en kalme dood was de beloning voor
de onophoudende zorgen waarmede zij haar zieke zuster
zo lislderljk heeft omringd. Zij was dan cok de trouwe
weergalm van haar stil en godvruchtig leven: een stille
verhuizing naar ‘n eeuwig blijvend geluk, noar haar God.
Te meer, omdat zij tot Hem ging onder de leiding van Zijn
hemealse Moeder. Hoeveel duizende malen heeft haar
hart die goede Moeder begroet en op haoar sterlbed pre-
veldean haar lippen onophoudend een gebed tot Haar em
steun an troost.

Dierbare echigenoot, wij hebben gelukkige dagen be-
laefd in kristelijke liafde met elkaar ; onze liafde breekt of
sterft niet met den dood. Wij blijven verenigd in God dis
zo goed was voor ons. Ik bid voor u in den hemel ; blijft
mij indachtig tot wij elkander weerzien in den hemal.

Dierbora broeders en fomilie, wat ben ik gelukkig den
goeden weg ons door onze ouders aangewezen gevolgd
te hebben: 1k draagin mi] de vaste hoop datik u eens
voor esuwlg zal terugvinden In hun gezelschap. God lone
1 om uwe goadheld voor mij. Bidt voor mij.

Genadlge Jezus, geef haar ziel de ssuwlge rust.
(300 d. afl.)

Uw gebeden zijn een ware lalenis voor de ziel
van onze duurbare overledens.
Wij danken U daarveer wan harte,

De lamilign
HANSELAER. POECEX,

VAN PETEGHEM, VAN HOECKE, VAN DE VELDE

OR DHOOGE - BONTIMNCE OVERUERE
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