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Onze Vader die In den liemelen =0ji.. Uw wil
geschiede op aarde als in den hemel. Math., V1. 9 10

T

Bld vesr de Ziel van zaliger
MIJNHEER

Petrus Franciscus TRIEST

Echtgenoot van Mevrouw

Maria Augusta TEMMERMAN

geboren te Zele (Qost-Vl) den 17 Maart 1861,
overleden te Wilriick den 25 Saart 1929,

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

De goedheid van ziin karakter maakte hem talrijke
vrienden en de edele gevoelens zijner ziel, gepaard
met een vriendelilken omgang verwierven hem
de algemeene achting. H., Ambrosius.

De dood der deugdzamen is kostbaar in de oogen
van God ; zij 1s de overgang tot den Hemel, de
verlossing van alle kwellingen en smarten, het begin
van een onuitsprekelijk en eeuwig geluk.

De slag die ons treft, o Heer, heeft ons hart ver-
morzeld... een gedacht nochtans troost ons. Gij zijt
onze Vader en Uw wil geschiede !

Liefste echigenoote, kinderen en bloedverwantes,
t afscheid is pijnliik en bitter voor u, doch allss
1s geschied gelijk het den Heer behaagd. Is uwe
droefheid groot, omeindig grooter is het loon met
dewelke God uwe christelijke onderwerping zal
vergelden. Ik vraag van U dat gij mij dagelijks in
uwe gebeden zult gedenken.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300d. 2K
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U, 300d. all.
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