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Moge deze gedachtenis U uitnodigen om te bidden
voor de heer

Camiel TILLEMAN
echtgenoot van mevrouw Clothilde THIEL

geboren te Westkapelle op 13 mei 1805 en
overleden In het A.Z, O.-L.-Vrouw ter Linden te
Knokke-Heist op 8 jull 1888, gesterkt door de

H. Sakramenten der zieken.

Lid Kristelijke Bond der Gepensioneerden en
Kristelijke Vereniging van Gehandicapten

Clothilde THIEL,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen
de ftamilles TILLEMAN, THIEL
BUSSCHAERT en WAEGENAERE

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.
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Goede Vader in de hemel. die ons allen in de
palm van uw hand draagt, wij danken U omdat U
deze goede en minzame vader zolang midden onder
ons hebt laten leven tot welzijn van gezin, famille
en velen. Hij hield van het leven.

Hij was een eenvoudig man van te lande, die trouw
zijn werk van ledere dag verrichtte en volbracht
wat van hem verlangd werd. Oprecht en onge-
kunsteld in de omgang praatte hij met om het even
wile, rustig zijn pijpje rokend. Graag had hij volk
rond zijn huisje, waar hij zo graag woonde inder-
tijd en waar hi] zo kon genieten van de zon en
Gods mooie natuur, Goed van inborst en karak-
ter kon hij meeleven In wel en wee van iedereen.
In zijn optimisme probeerde hij zo goed mogelijk
de beproevingen en de ongemakken van de laatste
levensjaren te wverdragen. Zijn oude levensprin-
cipes, die hij van kindsbeen meegekregen had,
waren hem heilig. Daarin vond hij de kracht,
gans zijn leven.

Wij danken U, God, om het vele goede en schone
dat Gij door hem in ons leven hebt gebracht. Laat
nu uw dienaar, Camiel, voor eeuwig bij U thuis-
komen. Laat in ons iets overblijven van zijn een-
voud en blijmoedigheid. Neem hem oo in de vrede
van uw vaderhuis, in de geborgenheid wvan uw
liefde. Amen.

Merbare echtgenote. naast jou wvoelde ik mij
rustig en zeker in die lpatste jaren die niet altijd
zo gemakkelljk waren. Dank om alle zorg die je
aan mij bhesteed hebt. WIij hebben ons samen
altlid sterk cevoeld als het leven eens minder
aangenaam Wwas,

Lieve kinderen en kleinkinderen, vele malen heb
ik jullin rond mi1 gehad. Het waren aelukkige
onenhlikken. Nu ziin wi] gescheiden. alleen maar
op aarde. Ma dit leven hopen wij allen op een
blli weerzien bij de Heer. Wesst er nu nog voor
elkaar, samen met moeder. Wi] bidden ook voor
elkaar,

Mijn Jezus, barmhartigheid |




