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Laten wij in liefde gedenken

MEVROUW

Celine TIMMERMANS
echtgenote van Rene FIEREMANS

geboren te Wambeek op 20 februari 1935 en
zachtjes overleden in het revalidatiecentrum
"De Bijtjes" te Vlezenbeek op 3 juni 1994,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.
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Dank, Celine, omdat we elkaar konden lief hebben!

Samen hebben we het goed gehad. Sinds ik je leerde
kennen en we 36 jaar geleden trouwden, bleef het leven
een lach. Ook in moeilijke tijden kon je de feiten positief
benaderen. Je huisje en je tuintje waar je zoveel tijd en
energie in stak zal voor mij een blijvende herinnering
zijn waar ik het best tot rust kom en in liefde mijn
verdriet zal verwerken. 19)

Dank, moe-grootmoe, omdat je ons hebt leren samen
leven!

Het valt ons moeilijk afscheid te nemen van jou moeke.
Toch zullen we je altijd blijven herinneren als een
aangename moeder die ons het goede leven leerde
kennen. Blijvend zullen we samen met je kleinkindijes
naar jou voorbeeld leven.

Dank, Celine, voor je vriendschap.

We leerden je kennen als een echte mensenvriend. Ook
in de familie, de buurt en de verenigingen veroverde
je een plaatsje in ons hart. We zullen je missen,

Mijn lieve Rene, kinderen en kleinkinderen, ik was nog
graag zolang bij jullie geweest en had nog zoveel willen
delen. Maar God heeft mij weggeroepen. Leg nu al je
kommer en zorg in zijn hand. Zorg goed voor elkaar
en bewaar de hechte familieband samen met va. In
gebed blijven we samen verenigd
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