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e brave vrouw,de goeds moeder

Beklage niemand. want zij is.

Vol deugden, naar den deugdvergoeder
verhutsd. uit ‘s werelds wildernis. Gezelle

F

BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

MATHILDE SCHOLLAERT

echigenoote van
FRANCISCUS WACHTELAER

geboren te Welle den 21 Juni 1873
en aldaar godvruchtig overleden den 18 April 1947
Versterkt door de H.H. Secramenten der Stervenden,

De achtbare overledene laat ons het voorbeeld na
van de zorgvuldige echigenoote en liefdevalle moeder,
van de goede lristene, eenvoudiy en zachtmoedig,
verwijderd van kwaadspreken en laster.

De dood moest zij niet vreezen omdat zij de ge-
tuigenls had van een rein em zuiver geweten, — Zulk
sterven s voor Laar het begin van het eeuwig leven
en eéene ccuwige belooning.

Zalig Is bij die in den Heer sterft want hij treedt uit
de ellenden des levens om eem onverandesdfke rust te
genieten.

Dat de Engelen baar nu in bet paradijs geleiden, en
haar brengen voor den froon des Allerhoogsten.
Liturgle

Teerbeminde BEchtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen,
goede schoonbroeders ¢ea Familic. hebt dank voor uwe
toewiiding en uwe zorgen. Ik ga w voor naar het
eeuwlg geluk. Bidt voor mij, opdat wi daar elkander
eens weerzien.

Mifn Jezus, barmharligheid, 100 d. aflaat

De familién WACHTELAER
De familién SCHOLLAERT

danken voor deelnen‘iing en gebeden,

Jos. De Trow, koater, Welle




