Romain Schollaert

Geboren op 07-02-1934 te Impe

Overleden op 04-06-1993 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

A
VVK
Vv

Dankbaar aandenkan aan
DE HEER

ROMAIN SCHOLLAERT
echtgenoot van Mevrouw Marie Anne Van Der Sijpt

Geboren te Impe op 7 februari 1934 en godvruchlig overeden
e Aalgl in het ASZ. op 4 juni 1993,
gesterki door de H. Sakramenten der Zieken.

Commissaris v.z.w. Priester Daens Lede.
. Voorzitter spaarkas Priester Daens Lede.
Medestichtend bestuursiid bloedgevers Lede.
Lid Rode Kruis, afdeling Lede.
Commissaris van het feestkomileit.






Viak voor de noveen van O, L. Vrouw van Lede begon, is stil
en zacht van ons heengegaan een moedige man en vader, Een
2ware Zigkte hield hem sinds geruime tijd gevangen, maar de
levensmoed en het optimisme van Romain kende geen gren-
zen. Steeds bleef hij geloven in beterschap en het kleinste posi-
tief tekentje was voor hem veel meer dan een sprankel van hoop.
Hij klampte zich vast aan het leven. Hij genoct van te leven an
was een vriendelijk man die rustig en minzaam door het leven
ging en zich inzette voor de gemeenschap. De verschillende ver-
enigingen kunnen getuigen van zijn zin voor verantwoordelijk-
heid en organisatie. Hij schuwde niet het werk op zich te nemen
en was een graaggeziens vriend voar velan.

De strijd met zijn zware ziekte was ongelijk, toch streed hij niet
verbitterd en wie bij hem op ziekenbezoek kwam, zou nooit een
klacht horen. Integendeel hij dacht en sprak hoopvol naar de
toekomst toe, Toen de spraak hem was afgenomen, converseer-
de hij met zijn bezoekers en familie onvermoeibaar door alles
op te schrijven. =Het komt allemaal wel goed.» «\We gaan in sep-
tember weer naar Spanje.»

De mens wikt en plant en hoopt ...

Dit is het schone dat we meedragen van hem, een uitnodiging
tat hopen tegen alle hoop in, een levenslust die onblusbaar was.

Dierbare echtgenote, heb dank voor alle genegenheid en toe-
wijding, voor Uw eindeloos geduld,

Dank aan Freddy voor de goede verpleegkundige verzorging
en aan Els, steeds paraat zijnde met een vriendelijke snoet. Sa-
men hebben wij de lasten en de vreugde van het leven gedragen,
Beste familie en vrienden, dank voor alle steun, dank voor elk
bezoek.

0. L. Vrouw van Lede, Zosete Nood Gods, bid voor hem.

Namis op maandag 28 juni 1993 om 19 uur.

De families Schollaert, Van Der Sijpt, Van Wesemael en D'Hoop,

danken U voor Uw aanwezigheid, Uw vriendschap
an Uw medeleven.






