Elisabeth De Bock

Geboren op 03-11-1915 te Lokeren
Overleden op 09-02-2003 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW
Elisabeth DE BOCK

weduwe van de heer
Petrus De Troch

Geboren te Lokeren
op 3 november 1915 en er overleden
op 9 februari 2003.
Gesterkt door de H. Sacramenten.

De familie dankt u voor uw blijken van
medeleven hen betoond in hun rouw.

WL INAEKEN. DE

Moeder,

Je hebt je strijd gestreden,

je hebt het met veel moed gedaan.
Wie zal ons zeggen, wie kan het weten,
wat je nog hebt geleden,

wat je nog hebt doorstaan

Alles is nu voorbij ..
maar je blijft in ons leven.
Je blijft met ons verweven
in liefde en verhalen
die we zo graag herhalen.

MNee, wij kunnen je nooit vergeten.
Je bent nu ergens

waar wi| niet weten.

Je laat ons in het ongewisse ...
Wij zullen je missen !
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