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Geloofd zij Jezus Kristus !

.l.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER

Francois De Boek
echtgenoot van Mevrouw

Alfredine Lenté

geboren te Berlare op 16 april 1886 en
er godvruchtig overleden op 1 december
1966. Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Hi heeft, naar ziin eigen getuigenis, veel ge-
beden - zo in stilte, alleen met ziin God.
Nu zijn lippen verstiifd zijn en zijn hart is stil-
gevallen, nu gaan wij dat gebed voortzeiten.
Wii zullen bidden voor zijn ziel die eeuwig
leeft, dat God haar barmhartig en genadig weze.
Wi zullen bidden, nict alleen in de stilte van
ons hart of in de intimiteit van de huiskring,
maar ook in de kerk waar de Heer samen met
ons zijn offer opdraagt tot lof aan de hemelse
Vader en tot heil van levenden en overledenen.

Hij heeft in zijn leven veel strijd en moeilijk-
heden gekend vooral tijdens de oorlogsjaren en
gedurende zijn lange zware ziekte. Doch hij
was een moedig mens en een dappere kamper,
met een sterke lichaamsbouw, vaste wilskracht;
geen klacht of zucht uitte hij en bleef optimist
tot het uiterste.

Met de stervende Kristus zeggen wij thans:
"Vader in uwe handen beveel ik mijn geest —
alles is volbracht,,. (Lk 23)

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, ik wil u oprecht danken omdat gij
mij zoveel liefde en goedheid hebt betoond.
Blijven wij samen in gebed en tot weerziens in
het hiernamaals.

Mijn Jezus, barmhartigheid,

Mevrouw Alfredine LENTE,
kinderen en kleinkinderen,

De families DE BOCK, LENTE,
TACKAERT en DUVAL:

danken U wvoor de blijken van
deelneming in hun rouw,

drukkeri) van uytvanck berlare,









