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Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld,
meer dan een rijke cogst mij kan geven. (psalm 4)
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Dankbare Herinnering aan
DE HEER
Omer, Eduard De Bock

echtgenoot van Mevrouw Martha Van Peteghem

geboren te Overmere op 17 januarci 1920 en over-
leden te Overmere op 18 maart 1985, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken en de Pause-
lijke Zegen, Bestuurslid van de Bedrijfsgilde,
bestuurslid van de Landelijke gilde.

De welverdiende rust die vader na een leven
vol arbeid en zorg ruim verdiend had, heeft hij
helaas nauwelijks geproefd. Het werd integen-
deel een lijdensweg met korte perioden van ver-
betering, telkens afgebroken door tegenslag en
herwvallen.

Wanneer vader voelde dat zijn krachten ver-
zwaktien, was het hem een opbeuring &n troost
door de velden te gaan en er de levende natuur
te bekijken. Dan herleefde in hem de ijverige
boer die werkte en leefde voor gezin en bedrijf,
Deze akkers had hij zo dikwijls omgeploegd en
bezaaid, hier had hij ender brandende zon ge-
zwoegd en geoogst. Het landbouwersbercep
wekte in hem een rechtmatige fierheid en maak-
te hem gelukkig. Hier, in de weidse natuur, voel-
de hij zich als Gods rechterhand, die met breed

wiwnw, indeken be

gebaar het zaad uitstroolt waaruit de Schepper
nieuw leven wekt,

Een rondblik over 't Molenveld riep ook de
herinnering op aan de molen die meer dan hon-
derd jaar het bezit van de familie was,

Wel en wee uit heden en verleden ontroerde
ziin gemoed : het beeld van zijn zuster die reeds
in de bloei der jeugd gestorven was; de genegen-
heid van zijn kleinkinderen, vooral de aanhanke-
lijkheid van Tem die altijd bij hem was,

Hoe vlug gaat een mensenleven op aarde voor-
bij. Doch voor Gods kinderen eindigt het niet
met de dood maar wordt het omgewisseld in on-
vergankelijk zalig leven bij de Heer,

We blijven u dankbaar gedenken, vader, en
zien vertrouwvel vooruit naar de dag van het
ecuwig weerzien,

H. Maria, hemelse moeder, bid mert ons voor
onze dierbare.

De families: DE BOCK, VAN PETEGHEM,
DE JAEGHER en POECKX.
danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.

druk erik d'hooge



