Theophiel De Bock
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« Zalig die hongeren en dorsten naar de ge-

rechtigheid. want ze zullen verzadigd worden»
(Macreds 5. 5)
T

In de vrede van Kristus ruste de ziel
wvan de Heer

THEOPHIEL DE BOCK

echtgenocot van Mevrouw
ALINE BLANCQUAERT

geboren te Overmere, op 4 april 1907 ener
sachtindeHeerontslapenop 23september 1973

Gezalid met de H. Olie der zleken in extremis-.
sk e

Heel zijn leven heeft onze dierbare cverle-
dene eerlijk en oprecht zijn best gedaan om
een goed en rechtschapen mens te zijn. Als
kind reeds voelde hij begrijpend aan wat zijn
ouders voor hem deden en hij bleef hen met-
terdaad dankbaar tot hun laatste dag.

Voor zijn eigen gezin had hijalles over; met
hart en ziel heeft hij er voor gewerkt, steeds
zag hij bezorgd naar de toekomst opdat geen
onheil zijn geliefden zou treffen, lets te veel
misschien was hij bekommerd, maar zijn trou-
we echtgenote wist hem aitijd op te wekken
met haar aanmoedigend woord ; in de liefde
van zijn kinderen en kleinkinderen vond hij

vreugde en geluk.

Hij vertrouwde op God, daarom leefde hij
volgens Zijn woord, hoopte hij op Zijn belofte,

Hemelse Vader, gedenk het gcede dat uw
dienaar aan ons, zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, met zoveel overgave geschon-
ken heeft. Met onze familieleden en vrienden
bidden wij U : laat onze dierbare nu vrede en
geluk vinden in het eeuwig samenleven met
U, waar wij elkaar eens hopen terug te zien.

Allerheiligste Moeder Maria, bid voor ons.

De families: DE BOCK,
BLANCQUAERT,
STAESSENS
en OQPDORP,
danken u voor de blijken van

deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebaden
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