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O. groot geheim der dood ! Hoe klaar
toont gij aan de mens zijn nietigheid in dit
kortstondig leven. H. Big,

n.i.

BID VOOCR DE ZIEL
van Mijnheer

ALBERT MERTENS
echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE VULDER
LID VAN DEN H, HARTBOND - GEMEENTE-
RAADSLID - RUSTEND ONDER STATIONCHEE,

geboren te Welle den 3 September 1901 en
zachtjes in den Heer ontslapen den

28 Januari 1949. Versterkt door de laatste
H.H. Sacramenten der stervenden,

Als een deugdzaam man bewandelde hij
de weg van vrede en gerechtigheid. Om de
goede gevoelens tegenover zijn evenmens
en zijn edele zachtmoedigheid, verwierf hij
de algemene achting en won ontelbars
vrienden. Gaarne ijverde hij mee in allerlei
werken van Sociaal dienstbetoon en ziin
muzikale kunst gaf hij ten beste aan zijn
vrienden en dorpsgenoten. Zijn leuze was
« Dienen »

Beminde echtgenote, uw offerende fiefde
was voor mij onuitputbaar. Gaarne had ik
met unog vele jaren doorgebracht, doch
God roept mij ; heb dank voor uwe grore
genegenheid, door de liefde blijven we ver.
enigd: wees me indachtig in nwe gebeden,

Beminde Broeders, Zusters en Bloed-
verwanten, weest niet ontroostbaar: de
dood heeft me onverwachts maar niet on-
voorbereid getroffen. Achtbare vrienden
en sociale medewerkers, samen mochten
swe arbeiden voor het goede ; blijft trouw
aan Uw kristelijke overtuiging en vergeet

‘ne niet in uwe gebeden.

Barmhartige Heer, geef hem de eeuwige
rust ! ( 300 d. afl. )

Ji

Mevrouw Albert MERTENS.DE VIIL.
DER,

De familign MERTENS, WINANT,
DE VULDER en PERDAENS,

Danken voor de blijken van deelne.
ming en gebeden.
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