Emma Francisca Mertens

Geboren op 15-09-1878 te Overmere
Overleden op 20-06-1968 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

wiwnindakenba A=

Vader, nist mijn wil
maar Uw wil geschisde|

Wij vragen uw gebeden

voor de zielerust van Mevrouw

Emma, Francisca MERTENS

waduwe van den heer
VICTOR LATEIR

geboren te Owermere. op 15 september 1878, en
er godvruchtig overleden de 20 juni 1962.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
Lid van verschillende godvruchtige genootschappen
Lid v/d bond van de kristelijke gepensioneerden.

Vandaag is Emma niet meer onder ons| Haar
wvinnige taal heeft opgehouden te spreken ; haar vro-
lijk wederwoord blijft nu voor altijd stom; haar
gultig oog en haar peinzende blik, ze zijn niet meer
in staat ons nog iets te gunnen van hoar onverstoor-
bare levensmoed | En toch rijst voor ons vandaag
het beeld van een vrouw, ernstiger en vromer dan
weleer, omringd nu met de tedere llelde woarmee
zil alle mensen heeft bemind.

Heeft Emma schoon geleeld, zij was voor alles
pen sterke vrouw | Haar hoga leeftijd list geenszins

vermoeden dat zij een hard leven had gekend ;|

twee wereldoorlogen, een muldersbedrijf, een yezin
met tlen kinderen. en in het najaar van het leven,
een nog vroegtijdig verlies van haar man. Het moet
ons dan ook niet verwonderen dat Emma in haar
oude dagen, nletsanders kreeg dan vriendschap

van ul haar kinderen en van al diegenen die bij
haar zo vrijmoedig aan huls kwamen. Ocok al bleet
zij eigenzinnlg wvosthouden aan het ouderlijk huts,
het belette hacr kinderen nist, haor regelmatig van
overal te komen opzoeken, om rondom haar nog
eens de vreugde te smaken van hun vroeger samen-
zijn thuis.

En ook O. L. Heer was Emma's grote Vriend.
De priesters die Emma zo groog bij hoar aon huis
had, zijn allen getulgen geworden von het diepe
godsvertrouwen dat deze vrouw ten beste gaf. Al
haar betrachtingen, ock deze om negentlg jaar te
worden, kwamen dan slechts neer op de éne gedach-
te die heel hoar leven tekende: * Alg "t God belieft.,

Wat kunnen wij don anders nog dan dankbaar
zijn vandaag voor zulke goede moeder | Wat kunnen
wil anders don de Heer oprecht dankzeggen dat Hij
ons zulke mozader heelt gegeven. Niet ongezien 1z de
toewijding en het werk van hen die zich de laatste
maanden rond het ziekbed van Emma hebben afge-
sloofd. Toch was cok dit een laatste blijk van gene-

genheid en een voldoening voor haar die terecht
onze eerbled en dankbaarheid wegdraagt, en dle
nu ons voor altijd is voorgegaan bij de Heer.

De fomilies LATEIR, MERTENS,

VAN ACKIR en MEUS.
danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.
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