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Bid voor de zielerust van

Mevrouw MARIE - CORDULA
MACHARIS

Weduwe van Mijnheer
HENRI VAN STEENDAM

geboren te Lede, op 7 november 1897 en
tragisch overleden, op 30 januari 1968,

Uit de diepten roep ik tot U, o Heer,

Heer, luister naar mijn klagen !

Laat uw oren zich neigen,

near de stem van mijn smeken,

Als Gij de zonden blijft gedenken, Heer,

Heer, wie zal dan staande blijven ?

Maar bij U is vergeving van zonde,

opdat men vol eerbied U diene.

1k stel mijn hoop op de Heer,

mijn ziel hoopt op zijn woord,

Want bij de Heer iz barmhartigheid,

en bij Hem is overvloedige verlossing.
«Heer, treed niet in het gericht met uw die-

naar, want geen mens is gerechtvaardigd als

Gij hem niet zijo schuld vergeeft... Wees een

genadig Rechter voor haar die het zegel

draagt van de heilige Driegenheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest
mij steeds indachtig in uwe gebeden.
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GEBED :

God, wie het eigen is altijd barmhartig te
zijn en te sparen, wij smeken U wvoor uw
dienares die Gij uit deze wereld hebt laten
heengaan : laat uw heilige engelen haar op-
nemen en geleiden naar het hemels vader-
land, het paradijs, zodat zij die in U geloofde
en op U verirouwde, de eeuwige siraffen
moge ontgaan en deel krijgen in de hemelse
vreugde. Door onze Heer, Jezus-Christus, uw
Zoon, die met U leeft en heerst in de esn-
heid van de Heilige Geest, God, door de
esuwen der eeuwen. Amen.
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Mr en Mw Constant Van Steendam-Verbeks
en Kinderen,

Mr en Mw Roger Merckx-Van Steendam en
zoon,

De Familién MACHARIS, VAN STEENDAM,
MOERENHOUT en MIDDERNACHT,

danken U van harte om uw medeleven in
hun diepe rouw en uw gebed voor hun
dierbare overledene.

Drukk. De Nil, Wichelen




