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« Maak dat ik door U denke, met U werke, door
U leve. » (Kajottersgebed)

‘l‘ Verenigen wij ons in Eebfd

tot zielerust van

FRANS MAES

Zoon van

ACHIEL. EN MARTHA STEEMAN

geboren te Uitbergen, de 1 Juni 1928 en godvruchtig
overleden te Gent, de 7 Juni 1948.
Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Hij was lid van de bond van het H. Hart, van
de K. A. J. en het Muziek St Cecilia.

Heer, Gij hadt hem ons gegeven voor ons geluk,
heden roept Gij hem tot U. Wij geven hem zonder
morren, het hart vol droefheid en ook vol troost omdat
wij weten dat hij, zijn K.A.J.-ideaal steeds voor ogen,
met Uw ﬁnnudu zijn “umlf. bestemming heeft be-
reikt. « Mijn Jezus, ik offer U op : heel mijn dag, mijn
werk, mijn stri'd, mijn vreugde en mijn droetheld.» Zo
bad Frans elken dog met liefde en overtulging. & daar
dat dagelijks offer tot zijn volheid wos gekoman heelt
de goddelijke Meester zijn trouwe kajotter en H. Hart-
bonder tot Zich genomen. Frans was n voorbeeldige
jongeling die zijn plichten vervulde voor Ged; door
zijn Godsvrucht en deugd ; -voor zijn ouders : door 1En
onderdanigheid, behulpzaamheid en eerbiedigheid ;
voor ziin kameraden: door zijn toewijding en broe-
derlijke liefde geput aan de bron der katholieke actie.
Dank, o ﬁdﬂ Zaligmaker, omdat Gij mij zulke lleve
en diep christelijke ouders hebt geschonken en zulke
minnende broeders & zusters, zulke verkleefde zielen,
beloon ze allen, geel ze sterkte om deze beproeving
met christelijken moed te dragen, zegen en bewaar
ze voor tijd en eeuwigheid. - Dank ook, o Heer, omdat
Glj mij de K.A.J. hebt leren kennen, daarom bid ik nu
nog eens voor Uw troon : «Sta vooral de jonge arbel-
ders bij, die vandaag in gevaar verkeren. Mogen zij
in Uwe lielde gevestigd blijven.»

«Mogen onze overleden medearbeiders door
Gods barmhartigheid in vrede rusten.,







