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«In het huis van mijn Vader, is plaats
voor velens»:
s 5

Vroom aandenken aan Mevrouw

JULIETTE MAES

echtgenote van de Heer
PAUL BONNARENS
geboren te Overmere op 20 juni 1931
en godvruchtig overleden te Aalst in
de O-L.Vrouw-kliniek op 20 mei 1983:
Gesterkt met de H-Sakramenten van
de zieken-

Men kan soms veel woorden gebruiken
om weinig te zeggen; maar gans het
leven van Juliette kunnen we samen-
vatten in deze ene zin: «zij was een
trouwe echtgenote en een liefdevolle
moeder »,

Kan er voor een vrouw iets schoner
worden gezegd-

Samen met haar echtgenoot Paul heeft
ze heel haar huwelijksleven door ge-
zorgd voor haar 4 kinderen, om ze niet
alleen te voeden en te kleden -, maar
ze ook op te voeden tot jonge mensen,
in deze moeilijk maar boeiende wereld,
En we mogen gerust zeggen, dat ze
daarin samen zijn geslaagd:
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Ze had van huis uit geleerd goed te zijn
voor haar huisgenoten: vader, moeder
en haar 4 zusters

In haar eigen gezin heeft ze juist het-
zeltde gedaan: werken en zorgen van
‘s morgens tot 's avonds; ze was een
altijd-bezige bij .- tot ze 2 jaar gele-
den werd gekweld door een ongenees-
lijke ziekte, die haar sterk gestel, lang-
zaam maar zeker heeft ondermijnd:
Op Allerheiligen heeft ze voor 't laatst
een bezoek gebracht aan haar overle.-
den familieleden op 't kerkhof; sedert
dien werd haar leven een lijdensweg;
van thuis naar 't ziekenhuis, van de
zetel naar haar bed:

Op 20 mei heeft ze haar gelouterde
ziel aan haar Schepper weergegeven,
Samen met haar echtgenoot, kinderen,
familieleden, vrienden en geburen zeg-
gen we dank voor dit vruchtbare leven,
en bidden: «Heer, geef haar nu de
eesuwige rust»

De families MAES, BONNARENS,
SPAERKEER en D'HEER;

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw en voor het gebed-

begraf-funerarium poppe-van gijseghem
drukkerij van uytvanck, berlare



