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In het kruis ligt ons heil.

t
VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

MARIETTE MAES

van de Heer
ROBERT BONNARENS
geboren te Overmere op 3 oktober 1926 en

overleden te Berlare op 28 maart 1978,

Lid von K.AV. en van de confrerie wvan de
H.-Barbara.

Ma moandenlonge onderzoeken en pijnlijke be-
handelingen allerhande, na beurtelings ziekbed
dan weer thuis, dan weer in t Akodemisch
Ziekenhuis, was Mariette tot de overtuiging
gekomen dat het met hoor gezondheid ernstig
gesteld waos,

Ze |eefde, zoals elke zieke, tussen wvrees en
hoop; moar ze was nog jong .. en wou zich
verder geven ocan hoar gezin,

FFI:. lootste weken hod ze het bijzonder moei-
]

In de vroege morgen van Pooszondag is hoaor
jong hart ongemerkt stilgevallen en haar gelou-
terde ziel opgewiekt noar het eeuwig Licht,
een onverstoorboar geluk tegemoet.

Naar ‘t voorbeeld van de Heer is Mariette hoar
passietijd ingegoan.

Zii heeft haar kruis geduldig opgenomen
moedig gedragen; zij is op hﬂ kruis van hnm'
ziekbed gestorven; moar wij geloven dat zi|
verder leeft, niet alleen in de herinnering en in
het hart van haor geliefde huisgenoten... maar

erkamwiﬂ bij de Heer.

28 joor lang heeft zij lief en leed met Robert
gedeeld; zij heeft het leven geschonken aan
4 kinderen, die haar even lief waren; zij heeft
ze kristelifk opgevoed ... en ze gereed gemaakt
voor het wolle leven,

Voor die totale inzet zijn hoar man en kinderen
hoar zeer dankboar.

Daarom hebben ze voor hoor al het mogelijke
gedaan tijdens hoar leven, maar vooral gedu-
rende haar ziekte,

Linda is met hoor gezin zelfs tijdelijk thuis
inwonen om voor de zieke ... en de ge-
zonden fe zorgen.

Nu moeder er niet meer is, zal er een leemte
zijn in het leven van vader en van de kinderen.
Maar als gelovige mensen convoarden we dat,
hoe onbegrijpelijk ook, Gods Wil is geschied,
mdeuriuﬂnhlldtHurmsuunmm
voorspraok zal zijn voor allen die zij moest
achterlaten,

Laten we samen met hoar moeder, met heel de
familie, met de geburen en de wvele vrienden
bidden tot de Heer om zielerust voor de over-
ledene; om kracht en blijvende onderlinge liefde
voor de den.

Robert BONNARENS, kinderen en kleinkind,

De fomilies MAES, BONNARENS, SPAERKEER,
DONTENS;

danken U voor het medsleven in hun rouw en
woor uw gebed.
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