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De wonde die Gij ons toebrengt, 0 God, is zeer diep ;
doch wat ons troost, is dat Gij onze Vader zijt. :
(H. AUG.)
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RICHARD AUGUST MAES

echtgenoot van
Vareria Joanna Van pE VELDE

Geboren te Overmere op 10 April 1889 en overleden
te Gent op 19 September 1935,
Versterkt door de H. H, Sacramenten der stervenden.
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Alweer 'n slachtoffer, in volle kracht der mannelij-
ke jaren, van den droeven oorlog met zijn nasleep
van zoo langdurige als bittere naweeén.

Geduldig heeft de man zijn lijden steeds gedragen...
in volle onderwerping aan den Aanbiddelijken Wil
vau God...

Heer, ik lieb groote pijnen geleden in mijn lichaam ¢
maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om
Uwentwil. (H. MACH. V1, 60.)

Wat is het troostelijk in ons heilig dierbaar Gelouf,
te weten datde dood voor’n rechtvaardige toch slechts
'n overgang is naar 'n beter leven... te weten dat we
onze dierbare afgestorvenen eens zullen wederzien !

Bewinde echtgenoote, ik varlaat u... al te vroeg
weliswaar, heb dank voor uw langdurige liefderijke
zorgen. Wees niet ontroostbaar in uw droefheid. Be-
ween mijn afsterven veeleer als 'n afwezigheid dan
’n verlies. Na korten tijd zien we elkaar toch weer..,
De Goddelijke Voorzienigheid die alles nog ten beste
schikt, weze uw hoop en troost.

ZoetHert van Maria wees mijne zaligheid, (300 d. afl.)
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