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+Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes dieﬁjl'e sterf,

't is vreemd maar die vergeet je,
het is je dikwifls zelfs ontgaan.

Je zegt ik ben wat moe

maar op een keer dan ben j aan
je loatste beetje toe.s

Toon Hermans

Dankbaar om haar mooie leven
bidden wij samen voor

MEVROUW
..9&%7«9 c% ._%mé
Weduwe van
de heer Gustaaf DE CRAECKER

Geboren te Erondegem op 13 september
1905 en er rustig in de Heer ontslapen op
15 september 1993, gesterkt door haar
kristelijk leven en het sakrament van de
zieken.

Lid wan de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.
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Op gezegende ouderdom is moeder stilletjes
van ons heenaeagaan. Als een kaars die ten
einde is gebrand is haar aardse leven
uitgedoofd.

Wij zijn dankbaar om haar leven, om haar
toegewijde inzet gedurende zovele jaren voor
haar gezin.

2ij was de spil van gezin gebleven, het trefpunt
waarrond kinderen samen kwamen. Zij kende
de vreugde haar laatste jaren in familiekring te
mogen doorbrengen en verzorgd te worden
door liefdevolle handen.

Haar voorbeeld van innig geloof en een sterke
band met de kerk van Jezus Christus zal ons
altijd bijbliiven. Dat geloof is nu ook onze
troost en steun; de verrezen Heer zal haar
opnemen in zijn hemelse vreugde. Vanuit haar
nieuwe bestaan bij de Heer zal zij even
bekommerd als voorheen voor al de haren
blijven bidden. Ook wij zullen biddend met
haar in kontakt kunnen blijven en zo ervaren
dat haar leven niet voor niets is geweest en
dat haar bestaan niet totaal voorbij is.

Moeder, wij danken je uit heel ons hart.

Je waart zo goed, je waart zo lief.

JIE waart een mens om van ‘tE hDLIdEﬂ.

De families DE BOECK, DE CRAECKER,
VAN KERKHOVE en DE TROYER

danken U voor uw gebed en meeleven

in hun rouw.
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