Frans Hoffman

Geboren op 03-04-1910 te Erembodegem
Overleden op 08-03-1991 te Brussel
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De wilgen lopen uit, de scylla bloeit,
de merel fluit, een lauwe regen vloeit,
reeds botten doornen- en ligusterheggen.

Alles wat leeft is zalig en vervoerd,
maar hij alleen blijft dor en onontroerd :
een oude man die niets meer heeft

te zeggen.
T

Dankbaar aandenken aan en

uitnodiging tot gebed voor

De Heer
FRANS HOFFMAN

weduwnaar van mevrouw

VALENTINA WACHTELAER

Geborente Erembodegem op 3 april 1810

en godvruchtig overleden te Brussel op

8 maart 1991, gesterkt door de zieken-
zalving.

Lid van de K. B. der Gepensioneerden.

De man - ons vader - zo spontaan en - ja
gelouterd door 't verleden was steeds
een man die hield van ruimte en natuur
van tuin en bloemenperk, van mensen,
- hij had zoveel te zeggen.

Maar ook hij die het leven liefhad heeft
moeten leren geven, prijsgeven, afgeven,
ja worden als een kind.

Hij zal niet meer genietend zitten dromen
in de warmte van de zon, wellicht zal
‘t helle licht van de verrezen Heer nu
dieper dringen in het hunkerend mensen-
hart en daar voltooien wat hier soms zo
schamel was.

Lieve kinderen en kleinkinderen, laat de
vreugde van die mooie jaren verder teren
in jullie harten en gedachten. Bewaar die
warme ruimte voor moeder, zuster en
voor mij... Biddend willen wij samen
blijven.

De families: Hoffman, Wachtelaer,
Van den Spiegel en Triest

danken voor uw gebed en medeleven.
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