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Maar leven is ook loslaten
Oud worden en sterven
Dat vragen we zo zelden, God.

In liefde gedenken wij de Heer

ADOLF VAN SNICK

echtg. van Mevrouw LAURA WACHTELAER
geboren te Denderleeuw op 16 februari
1806 en er godvruchtig overleden op

18 september 1980, gesterk! door de
Sacramenten der Zieken.

Lid v. d. Kristelijke Bond Gepensioneerden

Begraf. G. Van Holsbeeck -

Drukk. Van der Perre - Denderleeuw

Wij danken U, Heer God,

voor onze goede echigencot en lieve
vader. Zijn goedheid was voor ons

uw liefde.

Wij bidden U,

dat er niets van dit mensenleven verloren
zou gaan, dat al wat hem heilig was
geéerbiedigd mag worden door de mensen
die na hem komen en dat alles waarin hij
groot is geweest tot ons mag blijven
spreken, juist nu hij gestorven is.

Wi bidden U,

dat hij mag voortleven in moeder,

in zijn kinderen en kleinkinderen,

in hun hart en in hun levensdurf,

in hun gedachten en in hun geweten.
Wij danken U, Heer God,

voor vader, die moeder en ons Zo nabij
en zo dierbaar was.

De families

VAN SNICK, WACHTELAER,
BECQUE en TRIEST

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw,







