Jozef Van Simaeys

Geboren op 19-07-1940 te Belsele
Overleden op 06-11-2009 te -

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Liefdevod aandenken aan
DE HEER
Jozef VAN SIMAEYS
echtgensol van mevrouw Aline DHONDT

greboren te Belsele op 19 juli 1940
en godvruchtig thuls overleden op 6 november 2008,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Geddreven peeturndelnar

D frnille dankt v voor uw medeleven,

| MNamis op woensdag 2 december 2009 om 19 vur.
!wum. indeken_be

b

Nientje,

Het was allemaal oo mos.,. Vel gewerkt, veel overwonmen.

Mt was o tijd om samen be genieten van het leven, maar veel tijd werd ons niet gegund.
Dz strijd was mict e winnen, hise hand we sEimen ook ¥

Jie wou o groag bij mij blipven, maar het mocht niet xijn.

Fouast mu maat het is te kort maar toch mool geweest. Bedankt ventje.

Fa'tje,

Mt veeel pijn em verdriet in o harl, movten we i laben E,Hrl vl b vroeg,
W wilien nog zoveel raad, on veel van je levenswijsheid lenen,

e was ons grote voorbeckd, een familieman die ons stounde i de goede l."id'llil'lg
eonder dat we het zelf besedten.

D beegle die e mu s, fullen we vullen met 3e gedachben aan jou,

wr houden jo herinnering bevend. Rust nu maar.. Bedankt Pa.

Opa,

Lrag fhere opa.. we xullen je hand missen,

Raar... b oma op bezoek komen, on jou daar niet meer zien.

Aan wie moeten wij nu oms sioentie on sepge kwigt?

Jie droeg ons allen in je hart, on whj jou,

5] clat e er geweest bent, ji hebt et goued gedaan, daar zijn wij allen Fast v van
Foen__. Slaapzacht en bedankt opa
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Laat zachtheid een grote kracht zijn in je leven
Geen hardheid, want hardheid breekt
Zachtheid zal nooit kwetsen




