José Strobbe

Geboren op 01-03-1952 te Sint-Niklaas
Overleden op 23-04-1998 te Aalst
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Je was zo kranig

geen kiacht kowam uit je mond

Jje tranen heb je bedwongen als dusdanig
je pijnen met een glimiach afgerond.

.I.

Vroom aandenken aan
DE HEER

José STROBBE

echtgenoot van mevrouw

Claire DE GUCHTENAERE
Geboren te Sint-Niklaas op 1 maart 1952 en
overieden in het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis

op 23 april 1998,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

—

De families
Strobbe, Van Cauteren,
De Guchtenaere en Buysse
danken U voor de blijken van deelineming.

www, indeken be

dromen heel alleen

niets anders te doen
denkend aan de dingen

die ik ver weg zal achterlaten
als ik dan sterf

verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering
aan mijn lach

in je eigen levenssfeer

daar waar ik gelukkig was
op een zonnige dag
ben ik terug

op een of andere manier
maar ik weet niet wanneer

Begr. De Ras, Lede-Aalst, Tel. 053/80 08 08









