Gilbert Pieter Segers

Geboren op 26-09-1938 te Wetteren
Overleden op 31-12-1995 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Midden in de dood,
Ziin wij in het leven,
want Eén breekt het brood
om meat ons te laven,
midden in de dood.

(ZW 806)
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Bid voor de zielerust van
DE HEER
Gilbert Pieter Segers
zoon van wijlen
Marcel en Elisabeth SEGERS-DE DYCKER

Geboren e Wetteren op 26 september 1938 en
er onverwacht overieden op 31 december 1935,
hierice bijgestaan door het gebed van de priester.

Secretaris van de duivenmaatschappij
«De Reisduil» te Dendermonda.

Over elk leven zou een geschiedenisboek te schrij-
ven zijn. Zo ook over het leven van Mr Gilbert
Segers. Nog jong verloor hij zijn moeder en kwam
met vader en zus alleen in het leven te staan. Een
nieuwe thuis vond hij toen zijn vader hertrouwde met
Marieke Goerman. Hij kreeg een zus bij en later nog
geén en een nieuwe moeder, die zo goed zorgde
voor haar eigen kinderen als voor haar stiefkinde-
ren dat hij het grootste deel van zijn leven bij haar
zal verblijven.
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Gilbert huwde, maar het viotte niet zo goed. Na
Zeven jaar volgde er een scheiding en vond hij op-
nieuw ean thuis bij ziin stiefrmoeder. Nooit zou hij nog
van haar weaggaan,

Het duurde echier niet lang of hij werd zwaar sui-
kerziek. Hij verloor een been en begon de laatste
tijd ook te sukkelen met zijn iweede voel. Meer dan
veertien jaar stond hij reeds op invaliditeit. Nachien
lang kan hij oplopen van de pijn en dat begon aan
zijn hart te knagen. Toch klaagde hij niet; hij kropte
zell veel op en bleef zelf iemand bij wie iederean
met zijn problemen terecht kon,

Zijn grote troost vond hij voortaan in de zorg voor
en in het spal met zijn duiven. Dagelijks ging hij naar
hen toe, door weer en wind. Zolang hij kon was hi|
ook een frouwe voetbalsupporter,

Op de laatste dag van het jaar is Gilbert overleden.
Een nieuw harinfarct werd hem fataal. Het nieuwe
jaar is hij begonnen in de hemel, want als God lief-
de is, zoals wij geloven, dan kan het niet zijn dat Hi|
ons ot leven roept om voorgoed in het niet te ver-
dwijnen. Niets gaal verloren van wat God ons ge-
geven heeft!

God, wij vertrouwen Gilbert toe aan uw vaderlijke
liefde en zorg. Amen,

De families Segers-De Dycker en

Goeman-Lammens
danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr, Van Bever, Wetteran, 3692008 Druk Verbaers
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