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God heeft haar gereed gevonden, omdat haar le-
ven sedert lang een voorbereiding was tot die laatste

ure. +
BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER DE

Eerwaarde Zuster STEPHARIE

JUFFROUW MARIE-ELISABETH SEGHERS

Geboren te Turnhout, den 18 December 1882, en
overleden in het klooster te Uytbergen (Donck]),
den 1g Juli 1g37.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten,

Zij was een eenvoudige, innig godvruchtige kloos-
terlinge, vol eerbiedige genegenheid voor het gezag,
vol gemoedelijke goedheid voor den evenmensch.

God heeft haar beproefd door het lijden, liik het
goud door het vuur in den smeltoven wordt gezuiverd
doch met groot geduld heeft zij die lichaamskwel-
lingen uit liefde tot God verdragen. Bij God wacht
haar nu de kroon.

Op 't Paaschfeest 1937 ontving Eerwaarde Zuster
Stephanie met ware godsvrucht de laatste H.H. Sa-
cramenten en dageliiks ontving zij met vurigheid ha-
ren welbeminden Jezus ; zij putte daar in het ontvan-
gen van haren God, die vrome gemoedsgesteldheid
die haar kenmerkte : zij zou geen mensch geschaad
hebben. Hare zachtmoedigheid had tot belooning,
het eeuwig Vaderland binnen te treden op St-Vin-
centius, patroon van hare lieve Congregatie.

Beminde Overste en Medezusters, dank voor uwe
liefde, genegenheid en zorgen, vergeet mij niet in
uwe gebeden.

Beminde familie ik ben vertrokken naar de woon
mijner eeuwigheid, waar wii elkander eens zullen
wederzien bij God waar de droefheid in vreugde ver-
andert. Intusschen wees mij in uwe gebedenindachiig
Mijn Jezus barmhartighe:d. (300 d. afl.)

Toat Hart van Maria weee miin foeviuacrhe (ane doa )






