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Een langdurige ziekte is eenschool van laf.
de voor diegene die de zieke bijstaan en van
geduld voor diegene die lijden. (H. Fr.)

t+ In de vrede van Kristus
ruste de ziel van Mijnheer

ALFONS MOERMAN

echigencot van Meviouw

Martha DE SCHOEMAKER,

geboren te Ulitbergen-Donk, 16 november
1902 en er godvruchtg overleden 11 febru-
arl 1968, gesterkt door de laatste H. H. Sa-
cramenten,

Weest niet bedrosld zoals diegens die geen hoop
hebben. Allen diein vrede ontslapen zullen in vra-
de verrijzen. De Heer louterde zijn zisl als het goud
in het vuur.

Alfons was een onberispelijk man in zijn dienst, voor-
komend en dienstwillig voor iedereen. Hij trosteerde
regen en wind, zowel bi avond als bi dag, om men-
san te edepanneren? en de vreugde te brangen van
het talectrischs licht.

De dierbare overladena werd in da waolle krachtvan
zijn leven getroffen door een onverbiddalijke kwaal
Geen enkels heelkundige hulp kon baten. Dankzi
de bovenm-nselijke rorgen van zijn echtgenote,
heeft hij nog 16 joar kunnen genisten van zijn hui
selijk midden.

Liefsta echtgenote, dank voor uw opoileringen en
lijdensweg omwille van mij. U waart me trouw in
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de vreugde maar vooral in het leed. Ik wacht op U
bij de Heer en Meesier van alle laven.

Liefste kinderen, dank wvoor uw genegenheid en
wvooral Christians, die zo goed waart voor mij. Blijft
gamen de steun van uw diepbedroeide moeder.
Beste fomilieleden, vrienden en kennissen, dank
voor uw belangstelling en medeleven. Vergest my
niat in uw wekelijkse mis.

Onze Lieva Viouw wan Barsldonk. Moeder van
Smarten, bid voor hem.

De families
MOERMAN,
DE SCHOEMAKER,
DE WILDE,
KLINCKE,

bedanken voor de blijken van deelneming en wvun-
ge gebeden in de zware rouw die hen trof

Sraeckman, Kalken,



