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Afscheid nemen is weemoedig gedenken
al wat mooi en goed was in dit voorbije leven.

t

Tot blijvend en genegenvol aandenken aan
DE HEER

KAMIEL MOERMAN

echtgenoot van Mevrouw Rosalie SAMSON

geboren te Uitbergen op 14 mei 1897
en gﬂdwuchtig overieden te Berlare
op 16 november 1878, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken.
Opgeéiste 1914-1918.

Telkens ons een geliefd mens ontvalt worden
MI!: ons levendiger bewust van de verganke-
lijkheid van dit aardse leven. Wij waren
gelukkig thuis met vader in ons midden, wij
danken de Heer dat wi] hem zo lang mochten
behouden maar wij voelen zo pijnlijk aan dat
we hem nu zullen missen.

Altijd heeft hij eenvoudig geleefd, wi] kenden
hem als een levenslustig mens. Hij heeft hard
gewerkt voor zijn gezin.

Wij weten dat God veel houdt van mensen
die het leven aanvaarden en moedig hun taak
opnemen. Daarom ook was Kamiel gekend
overal en graaggezien door gans zijn familie
en alle vrienden. Toen de |aaiste maanden
zijn gezondheid wankelbaar werd, was hij
nog meer dan ooit omringd door de genegen-
heid en goede zorgen van vrouw en kinderen,
tot hij op een stille novembermorgen zo
rustig en zacht in de Heer is ontslapen.

Mijn goede en toegewijde echtgenote, Ro-
zeke, meer dan vijftig jaar lang waren wij
gelukkig samen met alles wat het leven bracht
aan goed en aan kwade dagen. Heb dank
voor de onvermoeibare verzorging die ge me
dagelijks samen met de huisdokter en onze
bezorgde Overste en medezusters van het
klooster hebt toegediend. Gij, mijn beste
kinderen, blijft samen trouw aan wat wij voor
elkaar steeds geweest zijn, weest verder goed
voor moeder en wvoor elkaar, dan zal uw
verbondenheid haar eenzaamheid verlichten.

Heer Jezus, Gij zijt de Weg en het Leven.

Gij openbaart ons de zin van ons leven, Gij
geleidt ons doorheen de wisselvalligheden
van dit leven naar het eeuwig geluk in God.

Ons sterven is de wvervulling van uw belofte ;
«Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.»
Neem ons gebed voor wvader aan als van
mensen die ook bij donkere dagen en in
beproeving, op U blijven hopen, die van U
de kracht afsmeken om klaar te komen met
het leven dat Gij geeft en neemt,.

Onze Lieve Vrouw van Smarten, troost Gij
ons in ons stil verdriet, Glj die stondt onder
het kruls, Gij die als ons aller beste Moader
weat wat lijden is,

De families MOERMAN, VAN AVERMAET,
SAMSON en DE BACKER,

danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.










