Magdalena Maria Moerman

Geboren op 25-09-1909 te Uitbergen
Overleden op 17-06-1985 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Ik ben het huis der eeuwigheid ingetreden,
de wereld Is voor mij voorbijgegaan,

ik ben U allen voorgegaan,

maar gij zult mi] volgen.

Bid voor mij.

Bid voor de ziel van

Magdalena Maria
MOERMAN

echtgenote van
Emilius CLERICK

geboren te Uitbergen op 25 september 1909
en overleden te Zele op 17 juni 1985,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.
Lid van Ziekenzorg.

www. indeken be

O dood, geheim der dood | Hoe leert gi] ons
wat de mens op aarde is | Heden leeft hij en
morgen komt hij niet meer te voorschijn.

Beter is de dood dan een leven van bitterheid
en beter de eeuwige rust dan een aanhou-
dende ziekte. (Eccl.)

Bittere smarten hebben mij verdrukt en be-
zwaard [k heb maanden vol van lijden door-
gebracht en droevige nachten geteld, maar
na al mijn lijden, o Heer, kwamen Uw ver-
troostingen mijn ziel verblijden.

Ontferm U over mij, o God, ontferm U over
mij, want op U vertrouwt mijn ziel. (B.L.V.L.)

Lieve echigenoot, lang hebben wij gelukkig
geleefd in trouwe liefde, zwaar is de last
die ge nu dragen moet, God zal u helpen.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, voor-
werp van al mijn liefde en zorgen, blijft braaf,
bemint en helpt elkander, wees vaders steun
en troost. |

Vergest mij niet in uw gebeden.
Vaarwel, en tot ziens in de hemel.
H. Hart van Jezus, wees mijn liefde.

De families MOERMAN_ CLERICK,
VAN AVERMAET en BLANCQUAERT

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Drukkerij E. De Veirman
Begraf. Poppe-Van Gyseghem - Tel. 052/423014



