Robert Moerman

Geboren op 12-12-1933 te Uitbergen
Overleden op 12-10-1971 te Uitbergen
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Geloofd zij Jezus Christus, Amen!

ey

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

ROBERT MOERMAN

echtgenootr van Mevrouw
ALINE DE PAUW

geboren te Uitbergen op 12 december 1933

en er overleden op 12 oktober 1971.
Gezalfd met de H, Olie der zieken, ,In extremis,.

Bid voor de betreurde overiedene en laat
U doordringen van de volgende gedachten
uit het evangelie:

Zo Christus niet is verezen, dan is onze
prediking ijdel, ijdel ook uw geloof. Indien
ons geloof in de verezen Christus en onze
hoop op het voortleven na de dood vals zijn
dan zijn wij de meest beklagenswaarde van
alle mensen

Staan wij even stil bij het woord Gods
over degenen die ontslapen in de Heer.

Hij zal zijn tent bij hen spannen,

Zij zullen zijn volk zijn;

Elke traan wist Hij weg uit hun ogen,

En nooit zal de dood er meer zijn,

geen rouw, geen geween en geen smart;

Want het vroegere, het lijden is voorbij.

Duurbare echtgenote, zoon en familiele-
den, dank voor uw begrijpend geduld tijdens
mijn ziekte; laat ons door het gebed met
elkaar verenigd blijven in de Heer.
Mijn Jezus barmhartigheid !

De families Moerman, De Pauw,
De Schoenmaker, en Paelinck

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden,

prLNEE BOMTRCK el HMERE



