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Wi| hebben vader niet verloren,

dis heengegaan is uil een were!d

waar:'t wi] ook moeten vertrekkon,

Wij hchben hem maar vooruitfezonden

naar dat andere leven

en hij zal ons des te dierbaarder zijn,

naar gelang wij hem betar habben gekend !
(H. Augustinus)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RUDOLF MOERMAN

achtgenoot van Mevrouw
Jeannellte VAN AVERMAET

gebaren t2 Ujtbergen op 30 december 1898
en godvruchtig overleden te Dendermonde
Dﬂ 26 juni 1978, gesterki door
de H.H. Sakramenten der zieken.
Opgeéiste 1914-1918.
Qudstrijder 1940-1945.

De dierbare overledene heeft sen lange le-
vensherist gekend en toch slaat zijn heengaan
diepe wonden. Daarin ligt de waarde van zijn
grote persoonlijkheid |

Rudolf was de kalme, bezadigde man met
een wijs cordeel ! Waar spreken goed is,
is zwijgen goud, was een werkelijkheid in
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zijn leven. Hij kende niets anders dan vrien-
den om zijn minzaamheid en omdat hij aftijd
Klaar stond om een dienst te bewijzen.

Zijn sterk gestel was sen waarborg voor een
onuitputtelijke werkkracht.

In de eerste wereldooriog werd hij opgeéist
en in 1840 opgeroepen om soldaat te worden.

Doorheen zijn vruchtbaar leven liep de gou-
den draad van zijn onwankelbaar geloof en
zijn trouw aan de wekelijkse mis, zo lang
hij kon.

Beminde echtgenota, dank voor uw genegen-
heid en goede zorgen. Samen waren we
gelukkig omdat ws konden meebouwen aan
de gezinnen van onze dochter en klein-
dochter. Samen met hun man en de achter-
klzinkinderen waren ze onze trots |

In lief en leed, bij vreugde en teleurstelling
voelden we altijd &én |

Onze Lieve Vrouw van Bareldonk,
bid voor hem !

De families MOERMAN, VAN AVERMAET,
CLINCKE en KIEKENS,

betuigen U hun oprechte dank
voor de blijken van deelneming.



