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GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN

ANNA CESARINE
HELDERWEIRDT

dochter wan

CONSTANT en MARIA SIAU

geboren te Erondegem op | funi 1897 en aldaar
godvruchtig overleden op 20 maart 1957, gesterkt
door het H. Oliesel,

Lid van de Congregatie en van de Derde Orde
van da H. Franciscus.

Bercemt u niet op de dag van morgen, want
gif weet niet wat die dag u brengen zal. Nav.

Die woorden komen ons weer voor de geest bif
het heengoan wvan de dietbare overledens.
s Morgens deed zij nog hoaor werk van elke dag;
in de voormiddag werd zij geraakt; 's avonds was
zif de eeuwigheid ingegaan. Hetr wos onver-
waehts, maar zif was niet onvoorbersia, Zij was
een van die senvoudige mensen, met groot ge-
loof en van onberispelijke levenswandel, die de
genoegens van deze wereld niet rnaojogen, maoar
elke dag wullen met arbeid en verdiensien wveor
da hemel. Gal'ltg wanneer da Haer komt, Hij vindt
hen altijd met brandende lomp, geresd om de
Heer te volgen noar het hiernamaals, waar er
geen ellende meer is. maar het volle geluk waar
alle mensen naar verlangen, maar nist altijd zoe-
ken langs de ware weg.

Beminde broeders en zusters, gif vooral, Jozef,
die mijn wel en wee hebt gedeeld, tk dank U
voor uw genegenheid. Onze scheiding zal God-
denk, niet eeuwig zijn. Ik zal voor U%iddan; bidt
gl voor mij.

Mijn Jezuz barmhartigheid. {300 d. aifl)

Zoet Hart van Marla, wees mijn toevlucht.
(300 d. ofl.,

De familién :
HELDERWEIRDT en
S1A U,

BEDANKEN
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