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Waakt en bidt, want ge weet niet wanneer het
ogenblik daar is.
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Aan die waarschuwing van Christus
denken we terug bij het plots afsterven van

DE HEER
Petrus Jozef HELDERWEIRT

zoon van wijlen
Constant HELDERWEIRT en Maria SIAU

Geboren te Erondegem op 23 april 1901 en er
schielijk overleden op 26 december 1982, ge-
sterkt door de Ziekenzalving.

Onverwachts is deze eenvoudige man ontrukt
aan de liefde van zijn familie en vrienden,
om Kerstmis hierboven te gaan vieren op het
feast van de heilige familie.

Zo lang hi] kon was hij trouw op post voor de
Zondagsmis, en het dagelilks gebed bleef hij
beschouwen als een stille hulde aan God, tot
wie hij zich regelmatig richtte. Eenzaam sinds
het overlijden van zijn zuster, leefde hij ietwat
teruggetrokken. Hij wenste niet in een gezin
te worden opgenomen, maar zocht de eenzaam-
heid, de stilte, de stille rust die levensdiepte
geeft. Dat is ook de sfeer om te luisteren naar
God : zulke eenzamen nemen tijd om aan God,
ziel en eeuwligheld te denken en er hun leven
naar te richten. Waar velen zich hechten aan
bezit en luxe wordt het leven van deze mensen

doorgaans sober : zij erkennen de echte levens-
waarden die blijvend zijn. Al komt de dood
dan onverwacht, hun leven is voorbereid op de
ontmoeting met God : er is weinig dat hen
bindt aan het tijdelijk bestaan; hun leven is
doorgaans gelouterd door pljn maar ook ge-
adeld door dank om het bestaan.

Heer onze God, wil deze eenvoudige man op-
nemen in de hemelse vrede en vreugde die
Gij hebt beloofd aan de eenvoudigen wvan hart,
aan de nederigen, die hier weinig worden ge-
teld: Uw woorliefde ging nsar armen, mis-
prezen mensen en hulpbehcevende op alle ge-
bied; wil deze man het eeuwig leven schenken
in een geiuk waarvan hij op aarde weinig mocht
genieten; wvergeef hem zijn tekorten, want uw
barmhartigheid zal triomferen bij het oordeel.
Duurbare familieleden en vrienden, zonder af-
scheid ben ik wvan U heengegaan; leert zien
hoe broos het leven is, en zorgt dat Ge klaar
zijt als de Schepper u onverwacht mocht roe-
pen om rekenschap te geven.

Wilt me gedenken in uw gebeden.

De families HELDERWEIRT en SIAU

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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