Jules Henderick

Geboren op 07-02-1924 te Berlare
Overleden op 05-04-1997 te Berlare
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Ik mis U waar ik henemvaar
af waar ik henenkeer |
de morgensfond, de dagen rond
en de avonden nog meer !
Wanneer alleen ik franen ween,
‘t zif droewvig, 't zif biij,
ik mis u, och mis u 20,
Ik mis t neveans mij !

G.G.

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

JULES HENDERICK

echtgenoot van mevrouw Celestine De Pauw

Geboren te Berlare op 7 februari 1924
en er plotseling cverleden op 5 april 1997,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie
dankt U oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en uw blijken van deelneming.

www, Indeken.be

Dit plotse afscheid maak! ons sprakeloos

Waar wij hoopten op nog vele jaren gelukkig samenzijn.
hebt Gij, Heer van leven en dood,

er anders over beschikt,

God, Gij weet hoezeer hij leefde van en voor Zijn familie,
het was voor hem het dierbaarsta op aarde.

We spraken dezelfde taal : vol innige liefde,

zorgzaam bouwen aan de toekomst.

God, Gij weet, hoeveel onverwerkt verdriet er in het hart
van deze man leefde, tegenslag in het leven. maar vooral
hel plotse verlies van zijn kleinkind Vanessa heefl hem
nooit losgelaten.

God, Gij weet hoezeer hij een vriend was voor velen.
Door een goed woord leefde de andere mens gesterkt ver-
der, zijn wijsheid en levensmoed werkten aanstekelijk.

God, Gij weet hoe hij in hulpvaardigheid zichzelf en tijd
vargat, Gij kent zijn liefde voor zijn werk, huizen en tuinen
verzorgen, zijn eerlijkheid.

Beste zoon Dirk, schoondochter en kleindochter Jessica,
dank voor jullie nabijheid, draag zorg voor jullie moeder,
mijn ligve vrouw.

Vader - vriend, wij danken je,

want zonder woorden, zoals het tussen vrienden gaat,
habt gij ons het goede geleard.

We houden je in ons hart,

Wie een schoon leven heeft geleid, en geluk gaf aan ande-
ren sterft nooit helemaal.

Tot weerziens in de hemel.
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