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Mens zijn is een geschenk,
Gelukkig mens zijn is een opdracht.

T

Dit aandenkenprentje
wil een uitnodiging zijn tot gebed voor

DE HEER
Jan HEREMANS

echtgenoot van Jeanne PAUWELS
vader van Anita, Yolande en Johan

Hij werd geboren te Opwijk op 1 juni 1921
en overleed er op zondag 9 januari 1983.
Het sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen waren hem tot steun
en sterkite bij het afscheid.

Lieve man en beste vader,

bedroeid maar niet gebroken om uw heengaan
danken wij U heel oprecht

voor wat ge voor ons geweest zijt.

Ge hield van mensen en dingen

omdat ge zelf een goed mens waart.

Heoe dikwijls hebben we 't niet onder

mekaar gezegd : vader ziet ons toch geren.
Zelfs in deze laatste bange dagen

waart ge nog meer bezorgd om ons

dan om U zelf.

Ge hield van alles wat het leven U bood :

uw vertrouwde omgeving, uw werkhuis,
uw dieren, uw planten, uw vriendenkring.

En dan vooruitzien, altild maar plannen
maken

tot die ernstige ziekte U greep.

Ge hebt U toen niet in U zelf gekeerd,

wiww.indeken be

ne zijt U zelf gebleven

met hart en aandacht voor sukkelaars
die ge wist op te beuren,

met lieve attenties voor moader

en voor ons en voor uw kleinkinderen.
De Kerst- en Nieuwjaarsdagen mnc-tan
er niet onder lijien : ge woudt dat niet.

Vader, voor uw leven bij ons, danken wij U.
V::-Er uw dankbaarheid tegenover ons Heer,
ook.

Mens zijn was een geschenk in uw ogen

en aelukkig mens zijn zaagt ge als een
opdracht.

Ge hebt ons gelukkig gemaakt. Dank U vader.

Met moeder danken wij U voor wat ge voor

vader geweest zijt in zijn leven.

Uw aanwezigheid en uw vriendschap zijn

ons een troost. Wil vergeten dat niet.
Zijn dankbare kinderen...

De families HEREMANS, PAUWELS, BOSMAN
en NEVENS.
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