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«Ten Poradijze geleiden haar de Engelen, en dat
Michaél, hun banlerdrager ze opvoere in het heilig

Licht.» ~ (Liturgle der overledene)
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Van
Maria De Coster

Weduwe wvan

Frans BONNAERENS

geboren te Overmere, de 15 maart 1843 en overleden
te Ulthergen, op 20 mei 19538, gesterkt door de genade-
middelen van onze moeder de H, Kerk.

Zij was lid van de conirerle van het H, Hart.

Lange jaren, o Heer, hebt Gij mi] geschonken hier
op aarde. Uw milde vaderlijke hand gaf mij gezond-
heid en geiuk, lk heb den tijd goed benuttigt, en met
den H. Paulus mag itk zeggen: «mijn roem is de getul-
genls van mijn geweten, dat ik ln deze wereld galeeid
heb in de esnvoudigheld des harten en in de rechtzin-
nigheid Godaw (Car IIL)

«Zi] heeft haar huls zorgvuldig bestourd en haar
brood in ledigheid niet geéten.» Deze spreuk die wij
vinden in de H. Schrift, is ten volle bewaarheid in de
dlerbare aigestorvens, Immers niettegenstoande haar
gevorderden ouderdom heesit Marie in onvermoeibare
werkzaamheid den arbeld beosfend.

De zeden van de overleden waren deze van den
goeden ouden tijd : godsvruchtigheld zonder menselijk
opzicht, vol geloof In deze esuw van onverschilligheid
standvastig geduld, Zij was het ware afbeeldsel van de
kristene moeder: schoon en eenvoudig was hcar
leven, kalm en zacht is zlj ten Here gegaan vast be-
trouwends op de heerlijke beloning die Ged aon de

istene moeders voorbehoudt, zallg was haar deod.

Dierbare kinderen, gij weet hoe teder itk u bemin-
de, en nieitagenstaandae grote afstanden sommigen van
mij scheldden, onze liefde bleel ongeschonden. Be-

waart steeds het gandenken uwer moeder en bidt
voor haar.

Disrbare zoon Joseph, met wien ik zovele jaren
vreugde en kommernissen heb gedeeld en vredelie-
vend overgebracht, ik ga bij vader. Het alscheid is
bitter doch het wadarzien in den Hemel zal onelndig
zoet zijn. Ik dank u voor al uw zorgen waarmede gi|
miin ouden dag hebt omringd.

Gellafda fomilieleden, hebt dank voor uw ver-
kleeldheld. Vergest mij niet in uw dagelijks gebed,

Geef haar, Heer, de eeuwlge rust.

De familie Bonnaerens en De Coster, dankt
U oprecht voor Uwe deelneming in hun rouw
en Uwe godvrachtige gebeden tot zielerust van
hun dierhare overledene.
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