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Geboren op 04-11-1906 te Uitbergen
Overleden op 24-05-1992 te Uitbergen
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Wanneer een moeder sterven gaat
is 't of bet leven ons verlaat.
Maar in het hart van ieder kind

is 't of bet leven herbegint.
t

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Margriet DE COSTER
weduwe van de heer Achiel PIETERS

Geboren te Uitbergen op 4 november 1906 en
er thuis overleden op 24 mei 1992.
Gesterkt met het H. Zickensacrament.

De families

DE COSTER, PIETERS,
BAEYENS en VERNIERS

danken U om de blijken
van deelneming in hun rouw.
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Zacht en stil heeft moeder haar ogen gesloten
voor deze aarde, om te ontwaken in de armen
van God.

Wij hadden haar graag nog langer bij ons
gehouden, maar de dood heeft haar werk ver-
richt.

Moedig heeft zij geleefd en gelaten haar lot
aanvaard. Pijnlijkis het verlies van deze die wij
zo bemind hebben , doch hetbetrouwen op de
ecuwige zaligheid zal ons troost verschaffen.
Zij stierf zoals zij geleefd had als een doorbrave
vrouw van het oude geloof.

Heb dank goede moeder, vooralles wat ge voor
ons gedaan hebt. Voor het voorbeeld dar ge
ons gegeven hebrt,

De Hemelse Vader, inzijn barmhartigheid, zal
er U zeker voor belonen en U de eecuwige rust

schenken.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 27 juni 1992 te 18.30 uur.
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