Josephine Claus

Geboren op 16-01-1903 te Welle

Overleden op 20-03-1989 te Aalst
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'k ‘Weet dat Christus is verrezen,
die mijn hoop is, zij geprezen,
Owverwinnoar, groot en machtig,
kliff uvw Biddend volk indachtia.
(5. Helderenberg)

Dankdoar aandenken agan
en vitnodiging tot gebed voor

MEJUFFER

Josephine CLAUS

Dochter van wijlen

Petrus CLAUS en Morie Therese WIJNANT

Geboren te Welle op 16 jonvart 1903 en god-
vruchig overleden in het 5t.-Elisabeth zieken-
huis te Aclst op 20 maart 1789, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Wie zich ten einde toe gegeven heeft is wvrij
om ruimie te geven gan het wvolle leven wan
de Verrezen Heer.

losephine heeft niet geleefd wvoor zichzelf :
niet alleen is zij joren in dienst gewaeest bij
een priester, maar ook heeft zij zich verdien-
stelijk gemaakt in het gezin wan haar zuster

en haar ouders hebben hoor zorgende handen
tot het einde toe mogen ervaren.

Deze sterke vrouw had een opgeruimd karak-
ter en wist anderen moed in te spreken.
Groog wandelend in Gods ruime natuur, had
zi] ook de liefde voor planten en bloemen.
Bovenal heeft zij hoar God en Heer bemind
en gediend en noar het einde toe zegde zij
zelf dat Hij hoar opwachtte,

Dierbare familie en goede vrienden, donk
vaor jullie gensgenheid en nabijheid, dank
voor jullie goedheid en liefde.

Bidt voor mij en mogen wif eens samenzijn
rond Hem die de dood heeft overwonnen.

De families
CLAUS, WIINANT en SMEKEMS
danken U voor uw deelneming en uw gebed.
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