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Ter vrome nagedachtenis van
MEVROUW
Julia De Proost

echtgenote van de Heer

FRANS CLAUS

geboren te Welle de 15 juni 1915 en
overleden te Aalst de 17 mei 1965, gesterkt

door de troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Niets is zekerder dan de dood ; nicts is onze-
kerder dan het por. Wat is het leven van een mens
toch kort in duur.

Met weemoed betreuren wij een dierbaar wezen
dat zo plots uit ons midden werd ontnomen.

Niemand vermoedde de nabijhiecid van haar doned .
Vooruw geheimen, o Heer, buigen wij cotmoedig
het hoofd. Zij misachte niemand en deed niemand
nadeel. Zij was eenvoudig en oprecht van harte.

Wees getroost bij de gedachte waaraan de H.
Kerk ons herinnert: " Voor de gzelovige wordt het
leven piet ontnomen, wel veranderd ,,

Geliefde echtgenaote, beste familie en vrienden,
bidt voor mijn ziel tot op de dag van ons eeuwig
terugzien.

Mijn Jezus barmhartigheid. !

De families :

CLAUS en DE PROOST

danken U wvan harte voor uw blijken van deelneming en

gebeden.

Uitg. De Troy, Welle



