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Dankbare herinnering aan

DE HEER
VICTOR CHAVATTE

echtgenoot van Mevrouw
Clarisse VAN BELLE

Lid van de christelijke bond van gepensioneer-
den en van de confrerie van de H. Barbara.
Parochiaan van Zandbergen.

geboren te Outer op 18 januari 1920 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Aaist op
17 september 1993

De families :
CHAVATTE, VAN BELLE,
DE WAEGENEER en NECKEBROECK
danken van harte voor uw
deelneming in hun rouw.

De levensioop van Victor is getekend geweest
door heel wat hindernissen in de gezondhead.
Hij had meerdere operaties te doorstaan. Met
optimisme, met grote wilskracht en een echi
vartrouwen in de Heer, kon hij er lelkens
bovenop komen. Hij hield van het leven: dat
was voor hem een goede remedie o le
genezen. Bij de operaties van de laatste
maanden was zijn energie afgenomen Na al die
|aren van strijd is er rust in hem gekomen.

Hij was een brave man waaraan men goede
herinneringen bewaarl, een man die correct was
in ¢e omgang, zonder omwegen. Hij had
vreugde in een gezellige babbel. aangenaam en
rustig. Hij hield van mensen. Daarin lag de
reden van zijn aanwezigheid in haast alle
begrafenissen op de parochie.

Nu hij gestorven 1s. gaan we nog meer van hem
houden. Wat mooi en edel in hem was willen we
graag onthouden en er met genoegen aan
terugdenken. Wij hebben als gelovige mensen
de hoop dat hij nu voortaan zijn vreugde zal vin-
den bij de heer in een hemelse gelukzaligheid

Beste schigenote, kinderen en kleinkinderen.
we zijn samen gelukkig geweest; blijft gelukkig
met elkaar. Dank voor alle zorgen en atlenlies
die ik van u mochi ondervinden We blijven over
de dood heen met elkaar verbonden.
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