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Volop delen wij in het lijden van Christus,
maar volop ook onlvangen wij
door Hem onze vertroosting. (2 Cor)

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

HENRIETTE DE BOCK

echtgenote van de Heer
ANTOINE HEYNDRICKX

geboren te Berlare op 12 december 1925
en overleden te Dendermonde
op 11 oktcber 1291,
Gesterkt door de H.-Sakramenten.

Zij was lid van de bond der Gepensioneerden
en vdn Ziekenzorg.

Lieve moeder, )

heb dank om uw grote liefde
voor uw echtgenoot, uw kinderen,
om uw geloof, om uw gebed.

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

€n verpakken : _

in goede gedachten en herinnering ...

is verwijlen bij het leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde ...

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is

om niet te vergeten.

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.
Men leert het noait.

Gelovigen nemen nooit afscheid
van het LEVEN.

Heer, neem haar op in uw eeuwige liefde!
Maria, hemelse Moeder, bid voor ans!

De families DE BOCK, HE‘ENDHICK]{
LENTE, en DE ROUCK

danken U voor de hitﬁ:an van deelnemmg
in hun rouw en voor het geben.
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