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Uwe geloovigen, Heer, gaan tot een ander leven
over zij sterven nlet. (Prel, del.)

3
BID VOOR DE ZIEL

Irma Oosterlinck

dochter van

Joseph en Josephine De Koster

Geboren te Wichelen den 20 Maart 1903 en al-
daar godvruchtig overieden den 28 Mei 1927.

Versterkt doorde H. Sacramenten der stervenden
Lid der Congregatie van O.L, Vrouw
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In de Kf@cht harer jaren heeft haar de dood ne-
dergeveld. — Watis de mensch dat gij zijn groot-
heid meldt 2. .. )

De Heer heeft hare ziel ontrukt san de dood,
hare cogen 2an het geween en hare voetstappen
aan het vallen : Voortaan zal ik Hem behagen
in het land der levenden, {(Ps 114)

D¢ duurbare dochter juichtin betland der ceu-
wige vrede en spreekt tot hare moeder: « Mijne
ﬁmdc moeder, mijn zoetste was door u opgepash

oor u getroost te worden in uwe armen te sterven,
Ik ben bij vader in den hemel. Dat de zalige hoop
van ‘tblijde wederzien steeds uw moederlijk hart
vervulle. Lieve broeders en zusters, vaartwel, eens
zullen wij elkander voor eeuwig wederzien in hel
ecuwig vaderland, vergeet mij niet,

O Maria in droefheld, moeder vanalie kristenen,
bid voor ons. :
.i ll Pi

“Victor De Gucht-Temmerman ulie. Wichelen







