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#Op U, Heer, heb ik al mijn vertrouwen
gesteld en voor uw komst was ik niet be-
vreesd."’

T

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

CAMILLA VERBEKEN

weduwe van de Heer

MAURITS DE CLERCQ

geboren te Overmere op 3 april 1903 en
van ons heengegaan in huiselijke kring te
Merendree op 1 december 1992, gesterkt
door de H. Socramenten in extremis en door
de gebeden van onze Moeder de H. Ke-k.

—_—

"Gij weet niet wanneer de Heer i mt ;
wees dus bereid', zegt Jerus tot ons.

En zij was bereid. Midden in de nacht is
de Heer gekomen. Mog even kon ze haar
geliefden een teken geven en toen ging ze
mee met de engel die haar leidde naar het
paradijs.

Wonderbaar toch hoe eenvoudig en sereen
haar christelijk geloof de stormen van de
tijd had doorstean,

Ondanks haar hoge leeftijd was ze helder
van geest gebleven en intelligent volgde ze
de actualiteit op de voet en verdiepte zich
in lectuur. Zij wilde mee zijn met leven van
hasr kinderen en kleinkinderen, want haar
cezin was haar leven en het geluk van hen
die ze beminde haar hoogste betrachting.

Steeds was ze moeder geweest, met inzet
van al haar krachten en met de volle gave
van haar edelmoedigheid.

Ze volgde het leven en de ontwikkeling van
gans haer familie en geen verjsardag ont-
snapte aan haar aandachi.

Ze was graag gezien door haar medemensen
en was lid van K.V.L.V. en K.B. Gepen-
sioneerden, want ze was er graag bij als
mensen gezellig samen waren.

Wij zullen haar gedachtenis in ere houden,
en mogen haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, haar voorbeeld blijven na-
volgen.

Moge zij in vrede rusten bij de Heer.

Om uw aanwezigheid

uw blijken van medeleven

uw gebed wvoor onze afgestorvene
dankt U zeer hartelijk

DE FAMILIE.

Begralenissen - funerarium De Wult, Hln!h'l;
Drukkeri] Eeckhout, Merelbeke - Munte

B RO



