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Laat mij verder leven in uw herinneringen.

1.

Aandenken aan de heer

GERARDUS VERBEKEN
echtgenoot van mevrouw Gabriella Mertens

geboren te Overmere op 29 november 1911
en overleden te Lokeren op 18 februari 1986.

Alscheid van vader

Op 13 oktober 1945 begon je met moeder een
eigen gezin. 39 jaar geleden dan, stond je geluk-
kig en fier aan mijn bedje; nu staan wij, verstomd
en verslagen aan je graf.

Jij was de oorsprong van ons leven en toonde
ons de te voigen weg. Als kinderen reeds, had-
den we bewondering, respekt, zells een beetje
angst voor je kracht, je fysieke macht. Toen we
opgroeiden, leerden wij ook je geestelijke sterk-
te kennen en bewonderen.

Voor je omgeving was je een rustig, braaf en in-
teger mens, gewaardeerd door velen. Je was
streng voor ons, maar vooral voor jezelf; buiten-
gewoon eerlijk en rechtvaardig. Nooit hebben
we je zien wenen, jij was de rots in de branding.
Doch tegenslag en verdriet hebben ook jou niet
gespaard, dat hebben we wel begrepen.

Over emoties, verdriel, vriendschap en liefde
werd weinig gesproken, maar in stilte en weder-
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zijds begrip kenden we elkaar zo goed. Spreken
deed je trouwens weinig, je stelde wel voorbeel-
den. Je steunde ons in onze studies en bracht
ons de liefde voor het land en de natuur bij.

Woensdag dan nam je op jouw manier, rustig en
sereen, afscheid van je verirouwde omgeving.
Alleen jij bleek te beseffen dal het einde naderde
en je aanvaardde; wij niet, nog niet.

Als we aan je denken, zien we je weer voor ons,
pijp in de mond, peinzend en eens te meer ver-
tellen alleen je ogen, wat je zeggen wil: ,Zorg
voor jullie moeder en Fiel, hou de familie samen,
wees een steun voor elkaar, zorg voor mijn klein-
kinderen, vergeet me niet...".

Wij zullen ons best doen vader, maar het vergt
tijd, het verdriet en de pijn is nu nog te fel, later...

Wij danken je vader, voor alles wat je ons hebt

gegeven: steun, sterkie, begrip, vertrouwen,

vriendschap, liefde... Wij, zullen je nooit verge-
ten.

De families VERBEKEN, MERTENS,
VAN DRIESSCHE en DE VOS

uw meevoelen troost ons;
wij danken U.
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