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«Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij vol-
gen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis
op te nemen.» (Mk 8, 34)
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In de vrede van Kristus ruste de ziel

van Mevrouw

PAULINA VERBEKEN
SEPHI ;:‘.]g'z:; hﬂ g.gl ERS

ren té Overmere, op 27 juli 1906 en over-
leden in het A.Z. te Gent, op 15 maart 1974.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
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Een goede moeder is altijd schoon, als ze
leeft en als ze sterft: in de hemel wordt zij
schoonst omdat Gods licht er de liefde van haar
hart zichtbaar maakt. Goede moeders staan
vooraan in de rij der meest verdienstelijke
mensen van Gods Rijk, van Volk en Land.
Goede moeders bouwen het Rijk van de vrede
op vanuit hun gezin. In alles wat heilig, held-
haftig, 'goed en schoon is op aarde, hebben
goede moeders een groot aandeel.

Veel betekenen zij in het leven van hun kin-
deren die zij opvoeden naar het voorbeeld van
hun eigen persoonlijkheid. Veel betekenen zij
in 't leven van hun echtgenoot voor wie zij in
alle wederwaardigheden de trouwe, begrij-
pende steun zijn. 1%
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Daarom is onze droefheid groot bij het
heengaan van onze Dierbare, in wie wij steeds
dat heilig beeld van 'n goede moeder herkend
hebben. «Gedenk uw vader en uw moeders
(Sirach 23, 14), dit blijft voor ons een woord van
God dat wij onschendbaar in het hart bewaren
.. wit dank voor dat hoogste Godsgeschenk
dat moedér voor ons was, in vroom verwijlen
ook bij haar. die ons in liefde steeds nabij
blijfft en door haar voorspraak minzaan aan-
trekt op de weg langs waar zij ons is voorge-
gaan naar het volkomen geluk bij God.

Allerheiligste Moeder Maria,

bid voor ons allen.

VYoor Uw blijken van genegenheid en
Uw gebeden, danken wij U van harte.

De familién VERBEKEN,
DE BOCK,

ROGIERS en
WILLEMS.
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