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Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.

+  TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN 7
Mijnheer

Jean-Clement Vanhuylenbroeck

Echtgencot van Mevrouw

Louise NOTAERTS

geboren te Pamel, de 15 mei 1928
en zeer godvruchtlg in de Heer ontslapen in het
Stedelijk Haospitaal te Ninove, de 14 december 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,
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De verduldigheid in het lijden is een onuitput-
telijlke bron wvan genade, de rechte weg naar de
hemel. Hij vroeg om te blijven te midden allen die
hem dierbaar waren, maar God, die aan ons leven
op aarde palen heefr gesteld, heeft hem het eeuwig
leven geschonken, nadar hij de kwellingen ziner
ziekte met voorbeeldige verduldigheid heefr ge-
dragen.

Mijn allerliefste Echegenote, het kruis, de be-
proeving en moeilijkheden hebben onze huwelijks-
weg gevolgd. De Heer heeft ons gebard in het
leven, ons gesterke in de zware lase.. doch nn
kwam de zwaarste slag... Verlies de moed niet en
weet dat in de hoogste nood Gods hulp her meest
nabij is. Dank om ow talloze zorgen en kommer.
BBid voor mij en dat zal u trocsten en mij steunen,

Teergeliefde Kinderen, ook voor u ben ik te
vroeg heengegaan ; brengt thans de reine kinder-
liefde die gij mij toedroeqgr, op uw goede moeder
over ; weest haar trots en geluk. Ik waak over u
allen van uir de hemel,

Dierbare Ouders en Bloedverwanten, ik weet
hoe zeer gij mij verkleefd en genegen waart en hoe
piinlijk miin heengaan u zal gevallen zijn, doch
troost u, onderwerpt u verduldig aan her onhell,
eens breekt de dag aan, dat wij elkander eeuwig
wederzien.

. Hare van Jezus, ik betrouw op UL 200 d. afl.

Dre plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
beeft plaats gebad in de parochiale kerk van
Eizeringen, op maandag 17 december, te 10 nur,

e e o,

De familien Vanhuylenbroeck,
Notaerts,
Schoonians
en De Moyter,

ten zeerste getroffen door de
blijken van deelneming betuigen
U hun hartelijken dank.
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Eizeringen, René Van Ginderdeuren




